Vertellen

Jouw taal, mijn taal

Handelingen 2:1-24

Werkvormen
4-7 jaar
P oS Gesprek: Eerst hebben de leerlingen
S de ramen en de deuren dicht. Doe
”dit zelf ook. Voel en luister goed.
Wat zie je, wat hoor je en wat voel je? Zet nu
alle ramen en deuren open of ga samen naar
buiten. Bespreek ook nu wat je ziet, hoort en
voelt. Merken de kinderen het verschil?
Spel: Welke mooie woorden zullen de
‘ leerlingen over God gezegd hebben? Kies
vier woorden/zinnen uit en bedenk hoe
je deze woorden kunt ‘zeggen’ zodat iedereen
ze begrijpt. Laat om de beurt iemand een van
deze woorden kiezen en die laten zien met
gebaren en geluiden erbij. Weten de anderen
welke woorden ‘gezegd’ worden?

Creatief: Ga naar buiten en laat de

kinderen om de beurt op de grond

liggen in een positie die ze vinden
passen bij de leerlingen. Trek een lijn rondom
hun lichaam met krijt. Laat ze zichzelf verder
inkleuren en een vlam boven hun hoofd
tekenen.
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Vertelling 4-7 jaar

Pinksterfeest

Het is feest in de stad Jeruzalem. Groot feest. Mensen van overal zijn bij elkaar. Ze
begrijpen elkaar niet altijd, maar ze knikken en lachen als ze elkaar tegenkomen. Ze
zijn blij en hebben zin in het feest. Maar er zijn ook wat mensen in de stad die niet zo
blij zijn...

In een huis, met de deuren en ramen dicht, zitten de leerlingen van Jezus. Ze lachen
niet en praten niet. Ze doen niet mee met het feest. Ze zitten stil te wachten. Te
wachten op wat komen gaat. Want dat heeft Jezus gezegd toen hij naar de hemel ging.
Maar waar wachten de leerlingen dan op? Ze weten het zelf ook niet precies.

Opeens waait er een wind door het huis. De leerlingen kijken verbaasd op. De deuren
en de ramen zijn toch dicht, hoe kan die wind dan zo waaien?

Dan kijken ze naar elkaar en ze zien iets bijzonders. Het lijkt wel of er kleine vuurtjes
boven hun hoofden dansen. En ze voelen iets bijzonders vanbinnen. Ze voelen mooie
woorden omhoog borrelen, hun tong kriebelt ervan. Ze willen niet meer stil zijn, ze
willen praten. Wat is er toch aan de hand? Het is de Heilige Geest die voor de kriebels
zorgt. De leerlingen staan op en gooien de ramen en deuren wagenwijd open. Ze
rennen naar buiten en ze vertellen de mensen over Jezus.

De mensen luisteren. Ze zijn verbaasd. De leerlingen spreken een andere taal en toch
kunnen ze alles verstaan. ‘Hoe kan dat nou?’ zeggen ze tegen elkaar. ‘We spreken
allemaal een andere taal en toch begrijpen we alles wat we horen!” De mensen spitsen
hun oren en luisteren verder. Ze horen de verhalen over God. Het zijn mooie woorden.

Jolanda van der Marel
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